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Soms kom je een verhalenbundel tegen die net dat speciale beetje meer heeft en deze is er
zo een. Al is beetje niet het goede woord: de grote pracht van dit boek ligt in het feit dat na
de 49 verschillende bijdragen van griezelauteurs er een stuk van de samensteller volgt
waarin hij de geschiedenis van het horrorverhaal uit de doeken doet, en hij maakt er zich
niet gemakkelijk vanaf: 247 bladzijden!

Vooral niet schrikken nu, het relaas verveelt geen moment en je krijgt de ene goede leestip
na de andere. Want de zaak wordt behandeld aan de hand van diverse schrijvers, en hun
beste werk passeert dan steeds de revue. Alleen al deze verhandeling maakt het boek de
moeite waard.

En dan zijn er nog de verhalen. Bij een dergelijk aantal zijn er altijd onvermijdelijk een paar
waarbij je je afvraagt of die veel in een boek met dit thema te zoeken hebben, maar echt
slecht zijn ze in elk geval geen van alle. En ze zijn niet allemaal griezelig, er zitten er ook
tussen die gewoon leuk zijn. Vooral ‘Twee spoken’ valt daarbij op.

Alles bijeen een geweldige aanwinst voor de genreliefhebbers.

Henri Kunne



